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Van de redactie - Hemelvaart en Pinksteren 

Uit: dagelijksebroodkruimels.nl 

Hemelvaart wordt altijd gevierd op donderdag, de veertigste 

dag na Pasen. Tijdens deze dag herdenken we als 

christenen de hemelvaart van Jezus Christus. Het is de 

veertigste dag na de opstanding uit het graf en tien dagen 

voor Pinksteren (de dag dat de nederdaling van de Heilige 

Geest wordt gevierd). Zoals er veertig dagen zitten tussen 

Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig dagen 

tussen de opstanding van Jezus met Pasen en Zijn 

hemelvaart. 

Hebreeën 9:12 omschrijft precies wat Hemelvaart is: Eens 

en voor altijd ging Hij (Jezus) met Zijn eigen bloed het 

Allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de 

zonden worden vergeven. Daarmee heeft Hij ons voor 

eeuwig van de zonde bevrijd! Met Zijn hemelvaart voltooide 

Jezus pas eigenlijk zijn verlossingswerk. Hemelvaart moest 

daarnaast ook plaatsvinden omdat Jezus anders niet zijn 

plaatsvervanger de Heilige Geest kon zenden. Kortom 

Hemelvaartsdag is dus in onmisbare gebeurtenis in het 

verlossingswerk van Jezus. 

Lucas 24:50-51 

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn 

handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij 

van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 

Handelingen 1:9 

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen 

omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem 

niet meer zagen. 

https://dagelijksebroodkruimels.nl/
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en dan op weg naar Pinksteren 

Met Pinksteren gedenken we als christenen de uitstorting 

van de Heilige Geest. Een gebeurtenis waar al lang van te 

voren door de profeet Joël over gesproken werd: En daarna 

zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle 

vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw 

ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen 

gezichten zien. Joël 2:28. Jezus spreekt in Johannes 14 

over Hem die gezonden is om onze, trooster, raadgever, 

helper, bemiddelaar, pleitbezorger, versterker en houvast te 

zijn die altijd bij ons is. 

Ezechiël 36:26 

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik 

zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een 

levend hart voor in de plaats geven. 

Mattheüs 28:20 

en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik 

jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met 

jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 

Handelingen 2:1-2 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen 

bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van 

een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 

geheel vulde. 

Handelingen 2:3-4 

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 

vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 


