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Even contact 

Toen ik jong was en mijn moeder vragen stelde over zaken 

waarvan ik vaag gehoord had dat ze in de kerkelijke 

gemeente speelden, kreeg ik vaak als antwoord: 'Alles te 

weten maakt niet gelukkig'. Daar kon ik het dan mee doen. 

Toen ik jaren later geregeld bij mijn schoonouders kwam, 

hoorde ik mijn schoonmoeder nogal eens over kwesties in 

de kerkelijke gemeente zeggen: 'Veel weten is veel 

begrijpen'. 

Op het eerste gehoor lijkt het alsof de beide moeders elkaar 

tegenspraken, maar was dat ook echt zo? 

'Alles te weten maakt niet gelukkig', als antwoord op mijn 

nieuwsgierige vraag, daar had mijn moeder in ieder geval 

groot gelijk in. Er zijn verschillende zaken binnen het 

kerkelijk leven die ik liever niet geweten had; ze 

vertroebelen het zicht op waar het werkelijk om gaat binnen 

de kerk en daarbij het zicht op het werk van Christus dat 

centraal moet staan in ons leven. Bovendien was het ook 

wijs van mijn moeder dat alle verkeerde nieuwsgierigheid en 

roddelarij de pas afgesneden werd. Wat er speelde in het 

leven van de mensen moest zeker niet via de pastorie 

bekend worden. 

Maar mijn schoonmoeder had ook gelijk: 'Veel weten is veel 

begrijpen'. 

Hoe vaak gebeurt het niet dat, wanneer je wat meer weet 

over achtergronden van gemeenteleden, over verdriet of 

onrecht dat ze meegemaakt hebben, je hun gedrag veel 

beter kunt plaatsen. Het is belangrijk je te verdiepen in de 

levens van je mede-gemeenteleden. 

Dan was het bij mijn schoonouders thuis ook niet zo dat 

erover gepraat werd, maar er werd hooguit datgene verteld 

wat nodig was om de lasten van die gemeenteleden in liefde 

te kunnen helpen dragen. 

Wanneer je er zo over nadenkt, hadden beide moeders 
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gelijk. Ze spraken elkaar niet tegen, maar ze lieten twee 

zijden van de ene "munt" zien. En daarbij gaven zij mij 

aanwijzingen hoe in het gemeentelijk leven te staan, niet 

ongezond nieuwsgierig maar christelijk meelevend. 

Wat mogen we dankbaar zijn voor moeders die ons 

leren/leerden omgaan met de mooie zaken binnen het 

kerkelijk leven, maar ook met de ongerijmdheden die het, 

erg genoeg, ook met zich meebrengt. 

Een vriendelijke groet, Rieke den Hertog 


