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Leave no one behind

'‘Leave no one behind' - 'Laat niemand achter'. Dat is de
belofte van de nieuwe duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties voor
de periode tot 2030. Het gaat er bij die
ontwikkelingsdoelstellingen vooral om de armsten te
bereiken en hen te helpen met zaken als onderwijs, voeding
en drinkwater. Zaken waar we als TWR ook zijdelings bij
betrokken zijn via onze programma's. Zoals bijvoorbeeld het
programma Women of Hope, waarin we voorlichting geven
over gezonde voeding en hygiéne. Maar de kern van onze
boodschap is wel het brengen van het Evangelie van Jezus
Christus.

Juist ook bij het brengen van het Evangelie van Jezus
Christus is het belangrijk dat niemand achterblijft. ledereen
moet het horen! Maar dat is juist vaak het probleem. Er
kunnen veel redenen zijn waardoor mensen het goede
nieuws toch niet te horen krijgen. Bijvoorbeeld omdat
mensen leven met een beperking, niet kunnen lezen of
geen toegang tot internet hebben. Als het gaat over TWR
Digitaal is het goed om ons daarvan bewust te zijn. Het gaat
niet om het middel maar om de Boodschap van redding
door Jezus Christus. Daarvoor moeten alle beschikbare
middelen ingezet worden. Belangrijk is na te gaan hoe
mensen bereikt kunnen worden. We moeten de middelen
benutten die mensen tot hun beschikking hebben.

Soms is dat een mobiele telefoon. Soms een radio. Soms
ook geen van beiden. Voor ieder is wel een oplossing. Voor
iemand met een mobiele telefoon hebben we een app. Heb
je een telefoon maar geen veilige internetverbinding dan
kan een SD-kaartje een uitkomst zijn. En heb je helemaal
niets dan reiken we een radio of een audiospeler uit. Liefst
via een luistergroep.

'‘Leave no one behind': is dat ook een Bijbelse notie? Niet
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met deze woorden. Jezus zegt: 'Ga heen in heel de wereld,
predik het Evangelie aan alle schepselen.' Dan mag
inderdaad niemand achterblijven. Er is nog veel werk te
doen. Doet u mee?

Hubrecht Smits
Directeur TWR



